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\loorwoord volwassen begeleiding

Beste ouders, leden en sympathisanten

Het Chirojaar is alweer uit zijn startblokken geschoten! Nieuwe afdelingen werden gevormd,
we leerden mekaar kennen, de leiding ging op weekend om het nieuwe jaar voor te bereiden
en daaruit volgde ook een heuse waarop meisjes en jongens samen het nieuwe
jaarthema “Daar zit muziek in” leerden kennen. Intussen keken we ook even achterom tijdens
onze dia-avond waarop mooie reportages van de voorbije kampen te zien waren. De
groepsleiding stelde de kalender voor, die ik graag nog even verder voor jullie toelicht.
Normaal gezien passeerde de leiding ook voor een bezoekje thuis n.a.v. de

voor dit jaar. Ben je nog niet in orde, of ben je nieuw en moet je dit nog in orde brengen,
spreek je leiding dan zeker aan want dit is belangrijk voor de verzekering van Chiro Nationaal.

Op 11 en 12 november hopen wij jullie allemaal te mogen verwelkomen op ons pastafestijn.
We merkten deze zomer, door de vele regen, dat vele tenten aan vernieuwing of reparatie toe
zijn. Daarom zal ook de opbrengst van de tombola dit jaar dienen om een nieuwe vendeltent
extra te kopen. Komen jullie ons steunen? Voor 14 euro (volwassene) en 8 euro (kind)
schotelen wij jullie een heerlijk bord pasta voor. Wees welkom!

De volgende activiteit die volgt is een ganse dag Chiro: op komen we samen
om samen te vieren en een groot spel met de ganse groep te spelen. De leiding zorgt voor het
spel en ook voor lekker eten en versnaperingen. Zorg dat je er zeker bij bent op zondag 26
november. De oudere leden worden zeker verwacht voor het koor, dat tijdens de
eucharistieviering in de voormiddag zal zingen. En de stemmen mogen al gesmeerd worden,
want na het bezoek van de Sint (hij vergeet ons nooit) is het tijd voor kerstzang. Dan komen
de leden en leiding langs om met hun zoetgevooisde engelenstemmetjes (hihi) kerstliedjes te
zingen. Wie wil mag hiervoor een vrije bijdrage in de kerstmuts gooien. De opbrengst van
kerstzang gaat volledig naar de jongens- en meisjeskassen.

3
q
o

/4

\
CHIRO SINT-BARTEL



Tijdens de krokusvakantie vindt onze jaarlijkse plaats. Op twee dagen en twee
nachten proberen we 15 000 wafels te bakken en te verkopen. Natuurlijk heeft de leiding
jullie hulp nodig. We verwachten onze kinderen in uniform om te verkopen op vrijdag,
zaterdag en zondag. Opgelet! We zijn een dagje opgeschoven en beginnen dit jaar dus pas op
vrijdag 16 februari. Wij willen nu al graag alle ouders, oud-leiding en andere sympathisanten
bedanken, die ook hier hun steentje bijdragen. Wie wil kan zich inschrijven om thuis te
bakken en zo te helpen om het streefdoel van 15 000 lekkere Chirowafels te bereiken.

En dan is het uitkijken naar paasweekend. Voor de jongere leden is het een eerste keer
proeven van de Chirosfeer of een eerste keer weg van huis misschien. Het is vooral samen
met je afdeling en de groep veel plezier maken, Chiro beleven van’s morgens tot’'s avonds
tot in de toppen van je tenen. Goed om weten is dat de paasweekends jaarlijks op het
zelfde moment plaatsvinden. We vertrekken steeds de eerste zondag van de vakantie,
wisselen op woensdag en komen dan op zaterdag terug naar huis. Zo vallen beide
weekends steeds in de eerste week van de paasvakantie. In de even jaren, gaan de
jongens eerst. In 2024 vertrekken de jongens dus zondag 31 maart en komen de meisje op
woensdag 3 april op voor de wissel. In 2025 zal het dus omgekeerd zijn. Dan vertrekken de
meisjes eerst en komen de jongens als tweede aan. Zo is het ook met de zomerkampen, de
bivakken. De data liggen vast. We vertrekken steeds op 21 juli voor het eerste ,
wisselen altijd op 1 augustus en sluiten het tweede bivak af op 11 augustus. Aangezien
onze kampterreinen al tot 2030 geboekt zijn, kunnen jullie met een gerust hart al jullie
vakanties voor de komende 7 jaar boeken. %

Maar op deze manier zijn we dus al bij het hoogtepunt van ons Chirojaar aangekomen, het
bivak! We hopen dat jullie zich dan ook weer massaal inschrijven. Dit werkjaar sluiten we dan
nog af met een buitenlandse reis, waarop leiding samen met keti's en aspi's een ongelooflijk
toffe tijd beleeft. Een “kamp” dat slechts om de twee jaar georganiseerd wordt en dus zeker
niet te missen is!

Ik wens jullie allen een tof en Chirojaar toe!

Griet
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Atscheid van onze vaw-voorzitter Marc

Vorig maand namen we afscheid van Marc Van Eenooghe als voorzitter van onze Raad van Bestuur
Chiro Sint-Bartel. Deze Raad van Bestuur zorgt achter de schermen voor heel wat logistieke,
technische en administratieve taken. Zij zijn samen met de volwassen begeleiders de back-up van de
leidingsploegen van Chiro Sint-Bartel. Marc draaide 9 jaar mee als voorzitter. We blikken even terug...

Na het afscheid van Piet Merckaert gingen we op zoek naar een nieuwe voorzitter: een
geéngageerde persoon, met oog voor de maatschappij, betrokkenheid via kinderen in de Chiro en
ook wel iemand die goesting en moed had om dat te trekken. Marc werd vrijwel onmiddellijk naar
voren geschoven.

Hij nam dat engagement aan met de kanttekening dat hij de ruimte kreeg om ‘zekerheden en
tradities binnen onze Chiro in vraag te stellen’. En die ruimte kreeg hij en wij waren blij dat we terug
voor enkele jaren vertrokken waren, met een persoon die oog had voor heel wat zaken. Samen
gingen we op pad en daar kwamen we wel wat euvels tegen, of misschien moeten we ze wel
uitdagingen noemen. Je stelde jezelf ook in vraag en ging voorzichtig om met ‘jongens-
meisjes’kwestie als vader van 4 rasechte Chiro Sint-Barteldames.

Marc dook samen met het bestuur in volgende projecten:

e De bouw van een nieuw jongenslokaal. De noodzaak was er en als ploeg gingen we aan de slag.
Het technische aspect werd door Piet en Pieter getrokken. Marc trok de kar van alle zaken die te
maken hadden met centen binnen halen. Dit ging van een bezoek bij onze pastoor Frans, het
opstellen van bedelbrieven, openen van een supportrekening en mensen warm maken voor het
idee. Eigenlijk mogen we daar heel trots op terug kijken met onze raad van bestuur want
‘eigenhandig’ plaatsen we daar een welkome uitbreiding.

o Als bestuur kregen we te maken met verschillende euvels inzake de verhuur van ons heem. We
rekenden af met moeilijkheden waarvan we niet eens wisten hoe ver het allemaal kon gaan.

e Technische klusjes waren niet onmiddellijk zijn ding en dat gaf hij ook snel aan. Poetsen
daarentegen kon hij als de beste. Wie gaat in de toekomst ons afdak op de Korendries zo spic en
span achter laten. Wie gaat er nu met het Karchertje de ramen poetsen? Benoit? Pieter? Als je zin
hebt Marg, je blijft welkom.

Gesprekken met politici waar we tot nu vooral in de fase van luisteren en verkennen zitten... en die
fases die we opnieuw gaan moeten oppikken.
We gaan Marc missen:
Zijn diplomatische aanpak.
e De kunst om het mooi en integer te verwoorden maar daarbij de waarheid niet uit de weg te
gaan.
e De zin enijver om zich in te werken in dossiers.
e De lekkere hapjes en drankjes bij de vergadering.
e Het strak bijhouden van de timing en planning op een vergadering.

e De tijd die hij vrijmaakt om te luisteren hoe het gaat bij beide groepen.
Kortom we gaan Marc zijn betrokkenheid bij ons verhaal van 50 jaar Chiro Sint-Bartel missen. Wij
hopen Marc nog vaak terug te zien, hem nog vaak te ontmoeten want hij is verbonden met Chiro
Sint-Bartel en dat ontbind je niet zomaar. Dus tot heel snel!

D-A-N-K-U! Dank U!



ACTIVITELTEN 2023 -2024

o 28 oktober - Duveltrophy

e 11 en 12 november - Pastafestijn
e 26 november - Kristus Koning

e 3 december- Retro Cafe

e 3 december - Sinterklaas

o 24 december - Middernachtmis
e 26 tot 29 december - Kerstzang
e 16 tot 18 februari - Wafelenbak

o 25 februari - Krakelingenstoet

Extra informatie over onze activiteiten laten we altijd weten via onze socials
dus om up-to-date te blijven, vergeet deze zeker niet te volgen!

Voor de meisjes:
e Instagram:https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_meisjes/
e Facebook: Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes
(https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes)

Voor de jongens:
e |nstagram: https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_jongens/
e Facebook: Chiro Sint-Bartel Jongens
(https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens)

Website: www.chirosintbartel.be
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duurzaam spelen & creéren

Ontdek het uitgebreide assortiment van De Banier - dé online winkel
voor hobby, creativiteit en spelletjes! Of je nu op zoek bent naar
knutselmaterialen, gezelschapsspellen, boeken of decoratie, bij De
Banier vind je het allemaal.

Van jong tot oud, van beginner tot gevorderde, onze collectie is
geschikt voor iedereen die houdt van creatief bezig zijn en spelen.
Bestel gemakkelijk en snel online en laat je inspireren door onze
uitgebreide selectie van producten.

Met onze snelle en betrouwbare levering hoef je niet lang te wachten
om aan de slag te gaan met je nieuwe hobby. Ga snel naar onze
website en ontdek de oneindige mogelijkheden van De Banier!

DE BANIER

crealiel



JAARTREMA

Daar zit muziek in!

Muziek is meer dan een blad met noten op, net als de
Chiro. De Chiro bestaat uit enorm veel aspecten maar het is
het gevoel van al die zaken samen dat voor onze
Chirosymfonie zorgt. Chiro is meer dan de som der delen, 't
IS synergie!

In een groep zingen we allemaal anders maar samen
klinken we als één stem.
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PASTAFESTIJN

Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen

1T - 12 NOVEMBER 2023

bolognaise - carbonara - pesto pollo - tomatoV¥ - pestoV

kaarten >> leiding >> voor|na de chiro >> mail : bvanderpulst@gmail.com

bestelling plaatsen >> scan de QR-code OF

.
=

check de facebookpagina van ‘Chiro Sint-Bartel Jongens'en
‘Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes’ >> chirosintbartel.be

ZAAL DE REEP - Nederboelare za 11/11:18-21u OF z012/11:11u30-14u




CHRISTUS KoNING

ZONDAG 26/11/2023

VERZAMELEN: ST-BARTHOLMEVUS KERK 10:00
OPHALEN: KORENDRIES 17:30
PRIJS: 3 EURO

DRESSCODE: MiINIONS




KRAKJES

Wat een zotte start van het Chiro jaar hebben we hier meegemaakt! We

zouden er uren over kunnen vertellen en bladzijdes over schrijven maar
jammer genoeg moeten de andere afdeling ook een artikeltje schrijven..

Dag crazy krakjes!

Wanneer we de eerste zondag eindelijk konden vertellen dat wij, Tijs en
Kobe, jullie leiding waren was het enthousiasme meteen voelbaar langs
beide kanten! We startte het jaar met enkele leuke spelletjes. Elk krakje
werd opgeleid tot een goede politieman want niet vergeten krakjes, goede
afspraken maken goede vrienden. We werden Superkrakjes, leefde ons in
als bakkers en zo veel meer!

Ook niet te vergeten, enorm opmerkelijk, ons grote, mega leuke,

klimaatverantwoorde ons boerenspell NO FARMERS NO FOOD! Twee
boeren, Gilbert en Joscar, hadden jullie hulp nodig om hun assortiment aan
groenten en vee uit te breiden. We toonden jullie hoe je met een tractor rijdt,
hoe je ajuinen en aardappelen plant,...




KRAKJES

We gingen ook gezamenlijk op bezoek bij SOS wilde dieren waar jullie vol
verbazing rondliepen en vol interesse door het park liepen. Wat voor zotte
dieren we daar allemaal gezien hebben! Sommigen onder ons beweerden
een giraf of zelf krokodillen gezien te hebben! Wij leiders vonden de
schildpadjes en uilen al spectaculair genoeg.. Fantasie dat jullie mannen
hebben!

Kortom, het jaar is nog niet eens zolang bezig en we hebben al heel wat

plezier beleefd. Merci gasten voor de voorbije maanden, wij kijken er al naar
uit om ons jaar samen met jullie door te brengen.

(We voegen ook een leuke kleurprent toe die jullie aan ons mogen komen
tonen, misschien krijgt de mooiste wel extra punten bij het volgende spel?!)

Groetjes jullie allertofste-liefste-sportiefste-knapste-enthousiaste leiders,

Kobe en Tijs




Beste Speelclubbers

We zijn dit jaar gestart met het feestelijke thema: kermis Voorde!!!

De bedoeling was dat jullie op zoek gingen naar artiesten, voor het beste feestje van jullie leven.
Natuurlijk na het beste feestje ooit hebben jullie ook spelletjes gespeeld zoals potteke stamp,

kiekeboe, en natuurlijk de
Chiro Sint-Bartel special; voetbal jaja!!
De week nadien was zeer spannend, er waren twee restaurants met

elk hun eigen culinaire specialiteiten.

Het restaurant
van Brent was expert in zijn exotische Aziatische dumplings, terwijl het restaurant

van Emile de beste loempia’s te bieden had!

Na al dat lekkers was het tijd om hevig te sporten. En wat is er heviger en leuker

dan de Olympische spelen? Er waren

meerdere balsporten, onder andere basketbal, voetbal opnieuw en
rugbyvoetbal.
Het was ook een spannende en moeilijke finale want tenslotte

werden alle balspelen gecombineerd.



De speelclub is dus ook op speelclub weekend geweest oohh waar ze dus een drankje
voorgeschoteld kregen die gebrouwd is door onze leider Brent. De bedoeling van het
drankje is dat je voor altijd jong zou blijven maar dat is dus niet zo goed gelukt. Ze zijn
van het drankje dus heel oud geworden waar ze dus de volledige zaterdag oud zijn

geweest. Het isvan met de
poep op de trap te klimmen naar de cours kijken met heel veel enthousiasme!

Brent heeft na een volledig weekend studeren en proberen een drankje kunnen

maken dat je terug tot de jonge speelclub
leeftijd bracht.
En de laatste Chiro hebben we het super avontuurlijk spannend verhaal van Jack

Sparrow bekeken en geloof mij het was
echt super VET.

We kijken uit naar wat de rest van dit
fantastische jaar ons brengt!

Gele groetjes

Brent en Emile




RAKKERS

Hallo door jaaaa het is weer zo ver, het nieuwe
chirojaar is weer begonnen. En natuurlijk zijn de
2 beste leiders ooit ook weer van de partij.

Met natuurlijk weer heel wat fantastische
spelletjes.

De eerste week ging van start met het pimpen van ons saaie
lokaal naar een super deluxe cool plek waar we elke zondag
elkaar terug zien en heel wat leuke spelletjes spelen.

Zo hebben we onder andere de saaie muren eens flink
aangepakt en er ons eigen Rakkers Logo op geschilderd. Ook
de saaie tafel hebben we eens flink in de verf gezet , daar
maakten we namelijk een echt voetbalveld van.

Enkele weken later wilden we wel eens zien hoe onze jongens
het zouden doen voor moesten ze later moeten gaan werken.
Daarom werden ze opgeleid tot de echte stoere sterke
hardwerkende mannen van de groendienst, ja ja je hoort het
goed de groendienst. Zo hebben ze leren onkruid trekken ,
planten verzorgen, leren kuisen en zeker en vast niet te
vergeten om de 5 minuten natuurlijk een pauze nemen, want
dan pas ben je een echte werkkracht bij de groendienst.



RAKKERS

Vandaag hebben we ons verdiept in de mysterie van
Monopoly.

Ze werden verdeeld in groepjes van 2 waarna ze samen leuke
en spannende opdrachten moesten doen om hun plaats te
bepalen in het spel en natuurlijk ook wie er het grootste
startkapitaal zou krijgen.

Natuurlijk kon de leiding de drang van meespelen niet
weerstaan.

Iedereen deed zijn uiterste best zoveel mogelijk geld te
verdienen en daarmee zo veel mogelijk straten te kopen.
Sommige wonnen wel eens de lotto en sommige verloren
heel wat geld maar ze gaven de moet niet op het werd steeds
spannender en spannender maar te vergeefs. niemand kon
op tegen het misschien kleine beetje valsspelen van de
leiding en zo kocht de leiding alles wat er maar te koppen

was.
En zo zie je maar dat het waar is wat gezegd word , de leiding
wint altijd hahah.

Zo dit was het dan hopelik tot de
volgende chirozondag e boys . Veel
leesplezier en vergeet niet rakkers zijn de
beste

jullie geweldige super leuke coole leiding,

Joran en Obi xx



TOPPERS

Jaja hier zijn we weer, samen zijn we weer aan het chirojaar
begonnen. Met de super coole, knappe, slimme, bescheiden, sociale,
geleerde, sportieve, ronduit perfecte leiding zal dit jaar nog beter
worden dan al de rest .

Na 1 zondag waren we de toppers al kotsbeu, we konden

ze niet meer zien. Daarom mochten ze samen als groep
enkele leuke opdrachten volbrengen zonder dat wij hun
zagen. Als ze niet sneaky genoeg waren en we zagen hun
dan hing daar natuurlijk een klein strafje aan vast.
Uiteindelijk konden ze de opdrachten tot
een goed einde brengen en waren we hun
eindelijk niet meer beu.

Na 3 weken hadden we door dat de toppers | |

tamelijk lui waren, wij wouden daar
verandering in brengen. Ons doel was om
van hun echte werkers te maken. We
vormden ze om tot echte kinderarbeiders, en dit met behulp van ons
grote sweatshopspel. Na een gezellig sollicitatiegesprek met de
fabrieksbazen (die knappe leiders) mochten ze aan hun opleiding
beginnen. Elk aspect van kinderarbeid werd bekeken, we testen hun
productiesnelheid, hun accuraatheid en nog veel meer. Ze leerde dan
ook de harde waarheid, hun klein kinderloontje was niet genoeg om
eten te betalen. Daarom mochten
ze zelf hun eten samenbedelen. Hier
waren de toppers natuurlijk super
goed in (geboren bedelaars), ze
kwamen terug met een
feestmaaltijd en wouden daarna
niet meer werken.




TOPPERS

Om het thema van de toppers |
aan een job te helpen wat
verder te zetten besloten we
er tuinierders van te maken.
Welke toppers hebben nu
echt de groenste vingers? We
verdeelden ze in 2 groepen,
elke groep kreeg een tuintje.
Aan de hand van super leuke
opdrachten konden ze versiering voor hun tuintjes verdienen. Ze
kregen af en toe ook tijd om extra materialen te verzamelen in de
natuur. Beide groepen creéerden prachtige tuintjes, uiteindelijk
besloot de gecertificeerde tuinbouwkundige leiding (3 doctoraten)
welke tuin het mooiste was. Conclusie, als uw tuin er wat ruw bijligt
kunt u altijd u toppers inschakelen. (Als ze niet willen dan zeg je maar
dat het moet van de leiding)

ledereen die al eens een Coca-Cola reclame heeft gezien weet dat
een tuinman het lichaam heeft van een Griekse god. Dit hadden de
toppers duidelijk nog niet, het waren stuk voor stuk slapjanussen.
Gelukkig zijn wij er als professionele bodybuilders, wij maakten de
toppers even gespierd als ons. De dag werd ingedeeld in
verschillende delen, bij elk deel werkten we aan een bepaalde
spiergroep. Optrekken voor de rug, muurzitten voor de benen,
pompen voor de borst, ........ Op het einde van de dag herkende je ze
niet meer. De sterkste van al was Arne, hij versloeg al de andere
toppers. (proficiat)

Zo dat was het dan weer, volgende keer zijn we weer met meer weer
(en meer). L5 - e

Mic Drop

Gilles en Senne xxxxxxx




Beste vrienden KERELS

De eerste zondag van het nieuwe Chirojaar kwamen jullie allemaal met een klein hartje naar de Chiro.

ledereen zat wellicht met de vraag: “Wie worden onze nieuwe leiders?” Jullie hoopten natuurlijk dat dit
de fantastisch knappe en slimme leiders Ward, Jules en Brent zouden zijn. En wat bleek? Jullie droom

ging in vervulling.
Om jullie stress van het lange wachten er af te sjotten speelden we uiteraard een potje voetbal..., wat

anders?
De week erna lieten we de kerels ons 0 zo mooie stadscentrum ontdekken.

Ze moesten in groep zoveel mogelijk opdrachten tot een goed einde brengen. Daar slaagden ze met
glansin, geen opdracht gingen onze kerels uit de weg. Wat een team!

De volgende zondag was het natuurlijk tijd om ons lokaal eens flink onder handen te nemen. We

vroegen jullie om wat decoratiemateriaal mee te nemen voor het pimpen van onze stulp. Het bleek dat
onze kerels zeer artistiek zijn aangelegd. Die fantastisch knappe en slimme leiding van jullie begon in
hun kerelsjaren met een muurtekening. De kerels van nu werkten deze af. Het was een werk van lange
adem maar het resultaat is magnifiek.

Door het nazomerse weer trokken we er nog eens op uit in onze stad. We maakten een uitstapje naar de
markt. Daar stonden door de open bedrijven dag heel wat kraampjes. Ons oog viel direct op de tafeltjes
met grote bakken vol met legoblokjes. Er bleek ook een wedstrijd te zijn waar we konden aan meedoen,
we maakten daarvoor een super mega groot en chique Chirologo.

Na lang wachten kreeg leider Brent een telefoontje met het heugelijke nieuws dat we 2de zijn
geworden en dat de prijs onze kant uitkomt!



KERELS

We speelden het “alles wordt getimed spel”. Dat de kerelsleiding heel snel is, dat staat al langer bekend.
Maar zijn de kerels ook zo snel als hun leiding? Dat was maar de vraag.

Wel, wij hebben het antwoord gevonden. Evensnel zijn als jullie leiding zullen jullie jammer genoeg nooit
worden...

De kerels zitten allemaal krap bij kas. Daarom stuurden we jullie op pad in drie teams. Jullie begonnen

met een stylo, een spons en een pak spaghetti. Het was de bedoeling dat we deze, voor jullie dure
voorwerpen, gingen ruilen van deur tot deur.

De mensen zagen jullie komen en dachten bij zichzelf we moeten deze jongens helpen. In het begin ging
het moeizaam maar na een tijdje hadden jullie het helemaal onder de knie. Ze ruilden de drie
voorwerpen invoor schatten van mensen.

Met de kerstboom als pronkstuk!

Wijvonden de eerste 2 maanden alvast geweldig, hopelijk jullie ook?

Groetjes de kerelsleiding xxx



Het is weer zover! Het nieuwe chirojaar is terug van start, daarom
dat de Aspi's hun eerste zondag te weten kwamen wie hun nieuwe,
knappe en intelligente leiding werd.

De eerste chirozondag vaarden de Aspi's alle zeeen over om als
gevreesde piraten crew de enige echte One Piece te vinden. Na
maandenlang op zee te zoeken vonden ze hem. Deze bleek
cooOrdinaten te bevatten die de Aspi’s rechtstreeks naar Pizzatalia

bracht.

De zondag erna kwam de iconische startdag, hier speelden onze
stoere en coole Aspi’'s jongens samen met de Aspi meisjes op de
korendries (OELALAAA). Hierbij vertelden ze al hun diepste
geheimen tegen elkaar.



De week erna zijn we naar exotischere oorden getrokken om de
sombere tijden in Belgié even te ontsnappen. De supercoole leiding
had ervoor gezorgd dat de unieke Vengabus de Aspi’s kwam
ophalen in Geraardsbergen, om hen zo naar |biza te brengen. Maar

Ibiza is geen buurland van Belgié dus moesten ze eerst door
verschillende landen, waaronder Parijs, Le Bled en zelfs het
smurfendorp, waar er elk een moeilijke opdracht voor hen te
wachten lag. Uiteindelijk zijn ze aangekomen en hebben we kunnen
feesten met de Vengaboys.

De zondag van 15 oktober was een speciale dag. Dit was de dag
toen hun knappe leider Xander 19 jaar geleden geboren was. Dit
hebben de Aspi’'s met de leiding in alle geuren en kleuren gevierd.

Er was een grote taart aanwezig maar ook snoepjes die alle
smaken hadden. Sommige Aspi’'s hadden graag kiwi, maar er

waren een paar die ook wel eens een snottebelletje lusten.



@

D
w
=5




Aller-aller-aller liefste Kwiks,

Woowww!! Hoe spannend was onze
eerste chirozondag wel niet? Samen
met alle andere afdelingen moesten
jullie op zoek gaan naar jullie nieuwe
leidsters! Door goed te spelen
verdienden jullie tips en ingrediénten
om een heerlijke mocktail te maken.
En wat bleek: leidsters Itske, Lily en
Jitske werden helemaal groen van die
mocktail!

Terwijl leidster Jitske een
weekje later aan het luilekkeren
was in Rome, kostte het jullie
zweet, zweet & zweet om water
te verdienen op de warmste
chirozondag! Gelukkig zorgden
leidster Lily & Itske voor
voldoende verkoeling ;)

Nadien was het tijd voor
onze enige echte startdag
met de boys! Wat waren jullie
toch moedig tijdens de
riolentocht, de jongens
konden er niet aan tippen! En
al snel gaven wij leiding aan
een groep vieze
kwiks...EIKEBAH!



KWIKS

 CLIMA = GLOBALER KLIMASTREIK G £VE MONDIALE POUR LE CLIMAT m JEDA UNTUK IKLIM = MOBILI % Na een maandje Werd het dan toch

: wel eens tijd om het enige echte
R roepen rommelen rakwi

A actie allemaal aap Rakwilied te leren. Jullie moesten
2 K koken kietelen klimmen | aan de hand van verschillende
| W wafel wappelmoes worst § spelletjes de tekst verzamelen en dit

ik Jij wij zijn de rakwi rakwi dan ook inoefenen! Met nog een

beetje oefenwerk te gaan, komt dat
tegen bivak wel in orde ;)
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7 oktober was het dan zover!
D-day = Dateprofiel dag! Jullie
mochten voor leidster Jitske
een exclusief dateprofiel
vormen om zo haar perfecte
match te vinden. Jullie waren
laaiend enthousiast en hier
en daar kwam er zelfs een
kusje aan te pas;)

7

Vorige week zaten boerinnen lItske,
Lily & Jitske in de problemen. Al hun
dieren stonden door een grote storm
in de verkeerde weide! Jullie schoten
meteen te hulp en haalden jullie
innerlijke dieren naar boven. Jullie
konden niets anders meer zeggen
dan “meihhhh” en "boeeee” ;)

Dikke knuffels & kusjes
ltske, Lily & Jitske @@

Ps. We love you Kwiks



TIPPERS

Liefste Tippertjes

We hebben al een aantal leuke weken achter de rug (alé we hopen toch dat jullie
het leuk vonden).

De eerste week van het nieuwe jaar was het overgang. Jullie kwamen te weten wie
jullie super, geweldige, mega-coole, mooie, lieve, toffe, grappige, onwaarschijnlijk
uitermate formidabele nieuwe leidsters zijn (wij zijn ook blij met jullie, toffe
kinderen, hoor).

De week erna werd de hitte ons al snel te
veel, gelukkig is één van jullie favoriete
spelletjes water-kiekeboe.

Op startdag leerden jullie de jongens
kennen. Speeddaten ging vlot, kusjes
geven nog vlotter ;). Zij zagen jullie al
helemaal zitten en kijken ongetwijfeld ook
uit naar Valentijn.

De volgende zondag speelden we Candy
Crush om het Tipperslied aan te leren,
maar van leren kwam er niet veel in huis.
Jullie waren te gierig om snoepjes te
kopen dus moesten we jullie op het einde
wel helpen.

De week erna speelden we Tippers vs
Tess. Het was een nek-aan-nek-race,
maar leidster Tess heeft jullie uiteindelijk
toch laten winnen ;).

De zondag daarop achtervolgden
we jullie met waterpistolen
doorheen de stad. Jullie waren
bijna ontsnapt tot jullie flashmob
in het water viel. Deze week was
de leiding duidelijk gewonnen,
volgende keer beter xx.




TIPPERS

Met de vriestemperaturen die volgden konden we niet anders dan testen welk
lokaal het beste was. Jullie verzonnen onverstaanbare, buitengewone,
extraordinaire teamnamen. Rechtstaan was vermoeiend, er werd van team
geswitcht, maar het linker lokaal was duidelijk gewonnen (of hangt het ervan af hoe
je ernaar kijkt?)

Na het lange nadenken over de raadsels waren jullie allemaal gebuisd, maar
gelukkig hebben jullie aan het einde van de zondag toch 1 les geleerd. Jullie weten
zelf wel wat we bedoelen ;).

Eej eej hebt ge da gezien?
Nee.
Nee?
Helaas!
XXX
Imke en Tess




Liefste Tiptiens TIPTIENS

De eerste 2 maanden van het nieuwe chirojaar zitten er alweer op, dus tijd

voor een recap! De eerste zondag zijn jullie natuurlijk te weten gekomen wie
jullie geweldige leidsters zijn. Hopelijk zijn jullie ons nog niet beu, want jullie
zitten voor de rest van het jaar met ons opgescheept.

De volgende zondag deden we dan teambuilding,
een perfecte manier om de groep wat hechter te
maken, dachten we. Dat is zeker en vast gelukt! Jullie
spanden allemaal (inclusief de leiding) samen om
leidster lanka nat te maken met een kan water, een
feit dat ze nog lang niet vergeten is. Het is misschien
niet zo slim om de 2e zondag al je leidster aan te
vallen, maar ze zal jullie nog wel terugpakken ;)

De week daarna was het startdag! Gezellig samen
spelletjes spelen met de jongens is natuurlijk jullie
favoriete activiteit en iedereen was enorm
enthousiast, vooral de jongens! Uiteindelijk hebben
jullie zich wel volledig gesmeten, we moeten toch
tonen dat wij het sterke geslacht zijn natuurlijk!

Dan deden we extreme spelletjes, met net iets
minder enthousiasme van jullie kant uit dan
verwacht. Jullie deden wel nog steeds jullie best en
lieten de leiding al eens goed lachen. Voor extreme
stoelendans zijn jullie wel volledig gegaan. Daar
ging jullie energie weliswaar naar het vechten om
de stoel en zeker niet naar het dansen. Enkel Taylor
Swift zorgde uiteindelijk voor ambiance

Ineens is het al oktober, en het is tijd voor de mol! De bedoeling was dat jullie
tips verzamelden om de bom te ontmantelen door spelletjes te winnen, terwijl
de mol saboteerde. Daar bovenop moesten jullie ook nog eens de mol
ontmaskeren. De mol bleef heel lang onder de radar (goed bezig, Sainabou),
maar jullie waren dan ook niet heel tactisch aan het spelen. Jullie strategie om
te mol buiten spel te zetten is zeker nog aan verbetering toe! Uiteindelijk was er
maar een iemand die de bom kon ontmantelen (proficiat Marieke!), en de bom
ontplofte op de rest van jullie, met heel veel scheerschuim!



TIPTIENS

Om nog eens te genieten van het mooie weer, deden we de week daarna een
stadsspel. Jullie moesten zo veel mogelijk volgers op Instagram krijgen terwijl
jullie opdrachten deden. Daarnaast mochten wij jullie niet kunnen fotograferen.
Het was even entertaining voor jullie als voor ons! Jullie kunnen stuk voor stuk
influencers worden. Daarom hebben we met de tlptlens ook een
instagramaccount aangemaakt! |

De volgende week was jullie
energieniveau wat lager, dus besloten we
wat rustigere spelletjes te spelen. “Pietje
up” noemden jullie het spel. Heel
origineel en creatief, echt een topnaam.
We begonnen dus met Pietje leeft. De
ene was er wat beter in dan de andere.
Dan deden we Time’s Up. Dat vonden
jullie zo leuk dat we dat de hele dag
gespeeld hebben. Er zaten zeker
creatieve woorden tussen, inside jokes,
enkele roddels en vooral: het gedacht
dat lanka haar lief een Hollander is.
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En zo zijn de eerste maanden al weer afgesloten. Wij kijken enorm hard uit naar
de rest van het jaar. Want hoe vaak we jullie ook pesten, stiekem houden we van
jullie <3
Dikke kusjes
Daisy, lanka en Sofie

Volg ons op instragram!

[PTIENS_SINTBARTEL_VROUWTJES



Allerliefste Aspi's

De eerste zondag van september was het weer zo ver:
tijd om jullie nieuwe leiding te ontdekken! Deze keer
moesten jullie maar één naam raden en zo kwamen
jullie al snel bij mij terecht ;))

De week daarna dompelden we ons in het nieuwe jaarthema: Daar zit muziek in!

We speelden allemaal spelletjes met als thema muziek: zo veel mogelijk boysbands
opsommen, liedjes uitbeelden, liedjes gorgelen én natuurlijk de imposter zoeken. Met
Aalyah die op alle liedjes hetzelfde danst, was het niet altijd eenvoudig om de echte
imposter eruit te halen...

En dan was het eindelijk zo ver! Startdag! Eindelijk konden jullie samen met de aspi-
jongens spelletjes spelen! Al leek dat enthousiasme niet echt wederzijds... Natuurlijk kan
niet iedereen altijd zo enthousiast zijn als jullie!

Van Aspi's wordt wel eens gezegd dat ze lui zijn en elke zondagmiddag alleen maar in hun
zetels zitten. Het was tijd om te bewijzen dat ze dat over ons niet kunnen zeggen! We
lieten zien dat wij ook actief kunnen zijn vanuit onze zetel! We speelden allemaal spelletjes
met of vanuit een zetel: 123 zetel, zetelhoop, de eenzame zetel, ...Het was een echte
workout! Niet alleen voor onze benen en armen, maar ook voor onze lachspieren ;)

Een aantal van jullie maakten een tripje
naar het romantische Parijs! Zonder de
rest mee te vragen... shame on you! De
rest wou er toch ook graag een beetje bij
zijn, dus brachten we Parijs naar de
Korendries. Jullie moesten de
verschillende bezienswaardigheden
zoeken op de Korendries en bij elke
bezienswaardigheid speelden we een
passend spelletje. Het moet gezegd
worden dat de spelletjes niet allemaal
even goed lukten... Denk maar aan het
spinnetje zonder poten bijvoorbeeld...




Op Dia-avond konden jullie allemaal genieten van de “mooie” foto's van kamp! Oh wat heb ik zin
om al terug op kamp te vertrekken!

De zondag na Dia-avond begon de week van jullie leven:

Een week waarin we samen sliepen, opstonden, na school samen huiswerk maakten, samen
gekookt hebben, samen ontspanden, ...

Zondagavond installeerden we onze living, eetplaats en onze bedjes. Daarna was het tijd om
lekkere frietjes te eten samen! Hanne droomt nog steeds over haar Julientje xp

Elke dag was er ook een ander thema:

Maandag vierden we Kerstmis! Jullie gingen in een kersttrui naar school, we dronken warme
chocomelk en keken een Kerstfilm!

Dinsdag hadden we een Mexicaanse dag die we afsloten met lekkere nacho's!

Woensdag werden jullie omaatjes en met al die valse tanden aten we puree.

Donderdag was er een wellnessdagje met een ontspannend maskertje op de schoolbanken. In de
avond kwamen de leidsters langs om gezellig te eten en te babbelen.

Vrijdag werd iedereen een dier uit de dierentuin en aten we Zoo-koekjes. We maakten ook
zelfgemaakte pizza's (waarvan jullie de kortsen allemaal overlieten ).

Zaterdag konden jullie een beetje uitslapen en maakten we een tripje naar de IKEA! Lekkere
balletjes eten en daarna nog een paar spelletjes spelen in de winkel. Toen we thuis kwamen, aten
we nog een lekker stuk Daimtaart! In de avond gooiden we onze beentjes los op Petrol en daarna
moesten jullie natuurlijk nog een beetje napraten in bed xp

Zondag was het brunchtijd en daarna tijd om alle “bedwantsen” voorgoed van de Korendries te
verbannen! En dat deden jullie prima! De Korendries heeft er nog nooit zo proper uit gezien!

Ik wou dat we elke week op inleefweek konden! %=

PS: @Lien, aan welk seizoen van EOTB zit je al?

PSS: @Stien, heb je jouw fietssleutel al teruggevonden?

PSSS: @Binta, ben je nog even hard in paniek wakker geworden?
PSSSS: @Hanne, heb je al een basketmatch gewonnen ondertussen?
PSSSSS: @Aalyah, speel je nog steeds Zombie Tsunami?

PSSSSSS: @Lilith, hoe is het met Gwendoline?

| love you!
Tot snel!



